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Discussievragen

Is er een verschil tussen medelijden en compassie?

Is er een verschil tussen solidariteit en compassie?

Compassie is mooi verpakt eigenbelang.

Ik wil wel compassie hebben, maar ik wil het liever niet krijgen.
Het gaat bij compassie om doen en niet om voelen of denken

o unhkwnNeE

Ik kan alleen compassie voelen met mensen waarvan ik begrijp wat ze

beleven.

7. “Bij kwaadaardige intenties is principiéle compassie zelfs contraproductief.”
(Beatrijs Ritsema nrc boeken)

8. Van al die compassie wordt de mens doodmoe, het belemmert het krachtig

en strijdbaar leven. (Vrij naar Nietzsche)


http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/colofon/beatrijs-ritsema

